Culturele verhalen in textiel
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Culturele verhalen in textiel

Leerlingen verbeelden hun culturele
gewoonten en herinneringen in
textiel. Ze borduren en appliqueren
hun eigen stukje, dat samen een
kleurrijk wandkleed vormt.

Leerdoelen:

- Leerlingen/leerkrachten
communiceren beeldend en
vertellen verhalen in textiel.

« Ze leren over tradities en
gewoonten uit verschillende
culturen.

« Ze werken met naald, draad en stof
(borduren en appliceren).

« Ze maken kennis met een ambacht
uit een andere cultuur.

« Ze werken creatief samen aan een
gezamenlijk kunstwerk.

Oriéntatie: In veel culturen, zoals

de Zuid-Amerikaanse (nomadische),
worden verhalen vastgelegd in
textiel. Mensen komen samen om te
maken, delen en creéren.

Onderzoek: In een gezellige setting
met thee en kleurrijke materialen
bedenkt elke leerling: Wat is typisch
in mijn cultuur of familie? Van een
feesttraditie tot een klein dagelijks
ritueel.

Maken: Ontwerp een beeld, kies
stoffen en borduur of appliqueer
jouw stukje op een basislapje.

Tonen: Speld alle lapjes op een groot
kleed en deel de verhalen.

Reflectie: Welke gebruiken verrassen
je? Wat zou jij willen toevoegen aan
jouw cultuurmix?

Benodigdheden: Scharen, naalden,
draad, spelden, stoffen, vilt, kralen
& knopen.

Tip:

« Gebruik stof van oude kleding.

« Teken patronen op de achterkant
van de stof.

« Knip altijd vanaf de rand, niet uit
het midden.




